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Laat ook uw uitgeweken vrienden genieten van deze Kesterse muzikale
Naklanken, waarin het leven van harmonie en dorp drie keer per jaar
wordt vastgelegd. Schenk hen een abonnement (€ 10,-). Zij zullen u
dankbaar zijn... en onze muziekmaatschappij eveneens!



Na een afscheid

De uitvaart van ‘onze’ Jef Roobaert op 11 mei blijft nazinderen, echt naklinken. Zijn
afwezigheid in het straatbeeld, zijn lege plaats tijdens de repetities, zijn plekje op de
begraafplaats, zijn jefiaanse uitspraken, het zijn sporen van een vriend die er even niet meer
is... Het vorige nummer van Naklanken, waarin hij zo aanwezig was, is bij velen nog niet
verhuisd naar de rest van de collectie. Als een stille groet in het voorbijgaan, wordt het nog
vaak even in de hand genomen en doorbladerd...

In dit nummer, het laatste al van jaargang 14, wordt met vreugde nieuw leven begroet, worden
jubilarissen uit de grote fanfarefamilie met gelukwensen bestormd, wordt getreurd om alweer
een afscheid. Het bruisende leven van onze harmonie, met optredens allerhande, krijgt
uiteraard zijn verdiende plaats. En de toekomst, nabij of verder af, nodigt uit op weer niecuwe
optredens, op een jaarlijks lenteconcert, en eind oktober op het traditionele eetfestijn *’t Eten
van 't muziek’. De data waren al bekend maar in dit nummer worden ze eens extra in de verf
gezet, kleurrijk en vooral iets opvallender.

De maand september was inderdaad een drukke muzikale maand. Goed wellicht om de lange
zomerse rust op een ontspannen manier te bannen en het ritme van de wekelijkse repetities te
versterken. Tevens was het een elegante manier om onze jeugdige ploeg muzikanten aan het
publiek voor te stellen, de levenskracht achter de dorpse muziekbeleving te accentueren en
aldus propaganda te maken. Muzikaal talent, zo vaak geschoold en dan jammerlijk
opgeborgen in de vergeetla van de dagelijkse sleur, moet de kans krijgen te herleven, een
tweede keer, een derde keer. Het moet terug tot in de toppen van de vingers kruipen en zich
kunnen uiten in het harmonisch samenspel van instrument naast instrument. En het lukt: de
jeugd blijft aansluiten en nieuwe Kesterlingen vinden er weldra hun vaste pupiter.

Ondertussen blijft dit contactblad de banden tussen velen in Kester en de ruime omgeving
aanhalen. De jaargang 15 staat al in de steigers en mikt reeds op het volgende lenteconcert
op zaterdag 21 maart 2020. Hoeveel inspanningen die datum zal vergen van onze
muzikanten wil de lezer dezer niet weten. Van repetitie tot repetitie zullen de partituren
doorwrocht worden, alle creatieve impulsen van de componisten ontcijferd, alle geduld van de
dirigent op de proef gesteld, alle ogen en oren der muzikanten getest, om uiteindelijk tot een
feestavond te voeren tot ieders ware muzikaal genoegen. Dat is ieders wens, niet in het minst
van elke individuele muzikant!

Maar ondertussen wordt het volgende hoogtepunt van het werkjaar voorbereid: ’t Eten van ’t
Muziek! Het laatste weekend van oktober, zaterdag 26 en zondag 27 oktober 2019 is
ongetwijfeld bij vele sympathisanten van de harmonie reeds lang aangestipt. Het is de
jaarlijkse ontmoeting van trouwe supporters, geschaard rond een verzorgde dis, bediend door
jeugdige muzikanten, het uitnodigende kenmerk van onze vereniging! De individuele
uitnodigingen volgen weldra, maar nu reeds zeggen we een welgemeend ‘Welkom”!

Willy
Voorzitter



Monumenten van mijn dorp...

Jarenlang lag hier een voetbalveld. De lichten zijn nu gedoofd, de goals en de hoekpalen
verwijderd, de vertrouwde kantine ontmanteld. Niet voor het eerst! Alleen enkele
reclamepanelen staan nog overeind en getuigen van een sportieve herfst in Kester.

Ze zijn verdwenen uit het dorp, de voetbalvelden uit onze eigen jeugd, de speelterreinen van
de latere generaties... Wie heeft de Kesterse jeugd nog ooit zien voetballen op het veld in De
Ham, waar nu ‘Ons Huis’ nog staat? Ze stoeiden er en verdedigden de Kesterse eer met een
ploeg grotendeels bestaande uit de zonen Moustie en Leheuwe? Ook in de Cypriaan
Verhavertstraat stond ooit een naar dorpse maten indrukwekkend voetbalcomplex. Huizen
en achtertuinen kwamen er later in de plaats. Aan de Bruneaustraat, ruim verwijderd van de
straat, konden nieuwe ploegen zich uitleven, jaren lang. Hoogdagen hebben de Kesterse
voetballers en voetballertjes recenter en lang mogen beleven aan de Edingsesteenweg. Maar
nu is dit alles verdwenen... en wordt er definitief opgeruimd.

Verdwenen ook zijn de kantines waar zoveel vreugde en sportief leed werd bezongen en
verdrong(k)en. Maar vergeten zullen we niet de vele vrijwilligers die - mag ik er even één
vernoemen: Sylvain Bellemans — weekend na weekend, als enthousiaste voetballiethebbers
hun tijd en energie ter beschikking stelden van de club. Met zeer velen waren ze die zorgden
voor de terreinen, voor de kalklijnen, de afsluitingen, de controle aan de ingang, de opvang en
het vervoer van de spelers, bediening en bevoorrading allerhande, bij feesten of acties ter
spijziging van de kassa.

Velen hebben hun zondagse voor- of namiddag gekleurd met een bezoek aan de dartele
jeugdspelers, aan het sportieve vertoon van stoere verdedigers van de dorpse sportfaam, van
falende en scorende aanvallers. Zelfs kampioenen mochten ze bejubelen. Maar het spelen is
met de jaren zoveel ernstiger geworden. Spelen betekent nu competitie. Het jongste Kesters
speelterrein is nu opgedoekt, net als de zovele andere uit de vorige decennia, teruggegeven
aan het landelijke panorama van akkers en weiden. Wat blijft, is een wolkje nostalgie naar
spel en sport in het vertrouwde hart van ’t eigen dorp.



Kester te boek

In de jongste nummers van Naklanken werden boeken en tijdschriften doorbladerd waarin
Kester een duidelijke plaats had gekregen. Wij ontdekten getuigenissen uit het verleden,
veilig opgetekend opdat ook de volgende generaties die ‘oude tijd’ zouden kunnen opsnuiven,
de geschiedenis opnieuw beleven en bewust worden van het eeuwenlange leven op de Pajotse
plaats die vandaag de onze is. Met dank en waardering hebben we de auteurs begroet en hun
schrijven opgeslagen.

Het verleden heeft vandaag ook een ander kleedje aangetrokken. Al wie op zoek is naar zijn
eigen verleden, zijn voorouders, zijn verre of nabije familie, heeft dat kleed al ontdekt in de
eindeloze schatkamers van het Algemeen Rijksarchief, of kan het er nog ontdekken. Daar
immers zijn de parochieregisters van al onze dorpen opengelegd. Tot in de zestiende eeuw
soms kan men de doop, het huwelijk of de uitvaart volgen van wie ons is voorgegaan.
Uiteraard moet men het geluk hebben dat voor zijn parochie of voor zijn familie de registers
de tijd hebben overleefd. Voor Kester hebben we een perfecte, indrukwekkende en voor de
regio unieke lijst van wat er zou moeten te vinden zijn. Lees maar:

1. Dopen juli 1590 — januari 1620

2. Dopen januari 1620 — september 1649

3. Dopen september 1650 — maart 1691
Huwelijken  februari 1651 — januari 1691

4. Dopen januari 1691 — december 1724

Overlijden  januari 1718 — april 1724

Huwelijken april 1691 — november 1724
5. Dopen december 1724 — oktober 1745
Huwelijken februari 1725 — maart 1745
Overlijden  december 1726 — maart 1746
Dopen januari 1746 — december 1763
Dopen januari 1764 — december 1779
8. Huwelijjken juli 1745 — december 1779

Overlijden = maart 1745 — december 1779

e

Maar met bloedend hart moeten we vandaag blijven schrijven dat het hier om verdwenen
parochieregisters gaat. In 1779 waren ze nog aanwezig in de ecclesia parochiale Sancti
Martini in Kester, zoals pastoor Jan Baptist Weverbergh het in dat jaar bevestigde. Helaas
gingen al deze registers, een ware schat voor genealogen en zeker voor speurende
Kesterlingen, verloren in de brand van het Kesters gemeentehuis op 2 september 1825. Aldus
bevestigde burgemeester Jozef De I’ Arbre deze jammerlijke ramp aan de toenmalige
Arrondissementscommissaris in een officiéle brief uit 1840. Inderdaad jammer, zeer jammer,
maar helaas!

Latere Kesterse parochieregisters en de burgerlijke registers, ingevoerd onder Napoleons
bewind, zijn wel te consulteren op het internet bij het Algemeen Rijksarchief voor zover
wetten op de privacy het toelaten. En bovendien is er nog onze Gooikse Heemkundige Kring
die op zijn website veel lokaal archief heeft verzameld en dit alles zomaar gratis aanbiedt voor
wie wat zoeken wil...



Uit de fanfarefamilie...
Nieuw leven!
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Op maandag 20 mei 2019, op het middaguur, is Egon Callens geboren te Geraardsbergen in
het ASZ aldaar, 49 cm groot, een flinke knaap van 3,105 kg. De gelukkige ouders zijn onze
hoboiste (ooit ook trompettiste) Aurelie Ryckaert en haar echtgenoot Jasper Callens,
gewaardeerd graficus van ons feestdrukwerk . Graag vernoemen we tevens de fiere
grootouders, Lutgarde Faut en ‘onze’ trombonist Willy Ryckaert. Gelukwensen voor ieder
van hen! Dankzij hen allen zal Egon zijn muzikale weg wel degelijk vinden!



Gouden jubilarissen

Was het vorige nummer van ons contactblad, omwille van de droevige omstandigheden,
gedoemd om afscheidswoorden te zoeken voor al te veel overledenen uit onze fanfarefamilie,
dan mogen we in nummer 41 putten uit alle mogelijke bronnen van blije feestklanken en
dankbare gelukwensen om al onze gouden jubilarissen te vieren! Vier paren om te vieren!

9 Augustus 1969 was de grote dag voor Jef Van Nimmen en Lieve Vandereeckt. Die dag
immers werden Joseph Albert Van Nimmen uit Sint-Amands en Godelieve Gerardine
Vandereeckt uit Kester, alhier in de echt verbonden, voor wet en kerk. Wat een zegen voor
hen, maar ook voor Kester. Zou er wel ooit een CHIRO zijn geweest in ons dorp zonder Jef?
Kerkfabriek en Kerkraad in Kester en Gooik belichaamde hij, als administrator ten top, als
behoeder van gebouwen en inboedel. Zou SAMANA hier ooit zulke vlucht hebben gekend
zonder Lieve? Zou het parochiale leven zonder haar zoveel allure en présence hebben
bewaard? ‘Lieve en Jef’ is een handelsmerk dat weinig dorpen kennen. Intenser dan zij deden
en doen, kan men moeilijk een gemeenschap adem en energie schenken.

Ook voor onze harmonie zijn ze een zegen, al jaren lang. Zij schonken ons een dynamische
motor en een uitstekende muzikant, ons aller Jo! En ze blijven zoals steeds achter haar staan,
als de immer bereidwillige helpers, op werkmomenten en bij feesten. Dankbaarheid in alle
toonaarden is het minste dat wij voor Lieve en Jef kunnen laten horen!



Op 21 augustus 1969 zijn Joseph Tielemans en Jeannine Tielemans te Gooik in het
spreekwoordelijke bootje gestapt. Leerbeek en Gooik werden aldus verenigd en zij strandden
hoog op de Kesterse heuvel, in de Kesterweg, nummer 65. Vandaar hebben zij ons dorp
geanimeerd, op velerlei vlakken. In het verenigingsleven werd Jeannine een stuwende
(werk)kracht, in vele sportactiviteiten werd haar Joseph de gedroomde hulp en animator. Dat
zij vandaag samen als vrijwillige seingevers Vlaanderen ontdekken op sportieve hoog- en
laagdagen, bij zonnig weer en ontij, tekent hun verbondenheid en tomeloze inzet. Onze
harmonie kan zich geen trouwere supporters wensen, geen trouwere lezers van onze
Naklanken. Ook voor hen warme dank en klankrijke felicitaties bij hun gouden jubileum!

Herman Dewit en Rosita Tahon hebben in hun leven al zoveel klankrijke aubades en
serenades ten beste gegeven en gekregen dat het moeilijk is nog betere muzikale banderoles te
ontvouwen om hen te eren en te lauweren. Op 13 september 1969 hebben ze te Halle hun
levenslot in mekaars handen gelegd. Eén groot muzikaal feest hebben ze er van gemaakt. Dat
zij zich na Huizingen en Halle te Kester kwamen vestigen, wat een godsgeschenk voor ons
dorp... Spelend gingen ze door het leven, iedereen meetrekkend op hun creatief tonenspel,
elkeen tot dansen dwingend, elkeen tot zingen nodend, niet enkel door hun Sint-
Maartensgilde, niet alleen op de beruchte Pajotse volksfeesten uit de jaren 70, maar op elk
plekje waar mensen waren, tot bij de kleinste in de school, tot in de beste zalen van de
hoofdstad. In de volksmuziek lag hun ziel, in ’t Kliekske hun tierig avontuur, in Feestival en
Gooikoorts hun onmetelijke verdienste. Zij leerden hun volk dansen en zingen! Hun huis
werd een atelier, hun instrumenten een museum, de aquarel hun nieuwe wereld. Voor de
Kesterse fanfare zijn ze ideale promotors, voor haar gaven ze al enkele benefietconcerten,
voor de muzikanten zijn zij unieke voorbeelden van muzikaal spelplezier, een kwaliteit die
tastbaar wordt voor het luisterend publiek. Klinken woorden als ‘van harte gelukgewenst met
uw gouden huwelijksjubileum’ in hun feestmoment klankrijk genoeg? Gemeend zijn ze
alleszins!



Goud was er ook voor Robert Deleener en Jeannine Limbourg. Op 22 september 1969
werden ze te Lennik voor de rest van hun leven met mekaar verbonden. Hun thuis werd de
ouderlijke hoeve van Robert in de stille Bekeveldstraat, een heerlijke uithoek van Kester, te
midden het groen en de akkers, waar het dag in dag uit hard werken is, waar ruimte is voor
denken, nadenken en filosoferen. Het liefst geen foto bij hun feest, maar een beeld van die
stilte en die ruimte...
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Treurend afscheid nemen

Wie herinnert zich nog André
Raman en zijn vrouwtje Noéla Van
Parys? Zij woonden ooit op de
Heide, ietwat verdoken langs de
Kesterweg, in nr 63. Zij verhuisden
naar Blankenberge kort voor de dood
van Noéla (T Brugge 2012). André,
trouw lid en warme fan van onze
harmonie, was geboren te Heusden
bij Gent op 1 maart 1934 en keerde
recent naar zijn geboortestreek terug.
Hij overleed er vredig op 7 maart
2019. Talloos zijn de fijne momenten
met hem beleefd in zijn rustige
woonst, luisterend naar zijn Gentse
humor en accent, genietend van zijn
beleving van de Pajotse omgeving en
haar bewoners, van de unieke
menselijke warmte die hij uitstraalde,
in alle stille eenvoud. Blijvende,
mooie herinneringen!

Op 24 februari 1935 werd Roger Juwet te
Herfelingen, aan de Langestraat, geboren. Sinds
vele jaren woonde hij te Kester aan de
Bruneaustraat 94 samen met zijn echtgenote
Alice Vandroogenbroeck. Op 15 augustus 2019 is
hij te Pepingen in het WZC Vander Stokken
overleden, en op 23 augustus werd afscheid
genomen van hem door zeer velen, stijlvol en in
warme vriendschap voor Alice en Roger. Ook
onze fanfare neemt dankbaar afscheid. De brede
glimlach, typisch voor hem, was er telkens voor
onze muzikanten en hun optredens. Hij kon
genieten van hun spel, op kermisdagen en tijdens
kerkelijke hoogdagen. Maar ook buiten het
muzikale leven was Roger een immer aanwezige
in het dorpse leven, steeds bereikbaar, steeds
beschikbaar, altijd tot helpen bereid. Voor de
steun aan onze harmonie, jarenlang trouw en gul
betoond, en voor de warme vriendschap, blijft hij
in hart en herinnering bewaard.
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Sponsoring

Voor nieuwe sponsors maken we altijd wat plaats in onze Naklanken. In dit nummer danken
we graag Willy Decoster en zijn firma Natuursteen Decoster uit de Peverstraat 24 voor hun
milde sponsoring. Zowel de steenzagerij steenhouwerij als de toonzaal kan men vinden te
Kester in de Peverstraat 24. Een toonzaal is ook te bezichtigen te Leerbeek, Edingsesteenweg
259. De mailadressen: natuursteen.decoster(@skynet.be en decoster.leerbeek@skynet.be.

Uit de agenda

Jaarlijks zijn onze muzikanten vroeg in de ochtend paraat wanneer op kermisdag (16 juni) de
traditionele Drievuldigheidsprocessie ofte Paardenprocessie het dorp in rep en roer brengt.
De dag moet nog wel opwarmen, zo blijkt uit onderstaande foto, maar de vingers zijn al
ijverig en de klanken uitnodigend voor de vele bedevaarders. Voor de langslapers zijn hun
klanken opwekkend, voor de ochtendlijke ruiterij prikkelende tonen. Voor hen is het muziek
die de band met een lange traditie bevestigt. In de ‘kleine processie’, te midden het jonge,
kleurige volkje en de vele uitgebeelde taferelen, en ten gehore van een zomers kermispubliek,
doen ze het straks nog eens over, met nog meer, en helemaal opgewarmd...
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Hachiko’s Mooiste

© Viviane Hewelx

Op 18 augustus 2019 was Hachiko te gast aan de Koornmolen te Gooik, om vandaar een
fiets- en biketocht te starten in het kader van hun zilveren jubileum. Hachiko leidt
assistentiehonden op voor mensen met een motorische handicap of epilepsie. Ze maakt
daarvoor gebruik van de eeuwenoude band die mens en hond verenigt. Zowel hulphonden
voor mensen met een motorische handicap als meldhonden voor mensen met epilepsie worden
speciaal opgeleid om hun baasjes de kans te geven een aantal moeilijke of voor hen
onmogelijke taken toch te verrichten. Bovendien helpt de hond het sociale isolement rond de
handicap of epilepsie te doorbreken.

Een hulphond kent ongeveer 50 commando’s, gehoorzaamt in alle omstandigheden en
verleent zijn baasje talloze diensten, zoals: voorwerpen oprapen en brengen, deuren openen en
sluiten, lichtschakelaars bedienen, helpen bij het winkelen, hulp van derden inroepen... Een
meldhond wordt opgeleid om één of meerdere belangrijke zaken te doen, meestal
onmiddellijk na een epileptische aanval: een alarmknop induwen, de persoon wakker maken,
de telefoon of medicatie aanreiken... Een opleiding om te steunen...

Onze muzikanten maakten van die zondagnamiddag dan ook graag een feestelijk moment.
Hun gevarieerd programma werd door het geboeide publiek, onder zomerse omstandigheden,
ten zeerste geapprecieerd. Voor de talrijk opgekomen muzikanten werd het een ontspannende
inspanning, een gezellig uurtje musiceren. Het publiek was hen uiterst dankbaar!
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Buurtfeest Patattestraat en Leerbeek Feest

Op zaterdag 7 september 2019 werd een aloude traditie voortgezet voor het buurtfeest van
Patattestraat/Mierenberg/Schoonscheenstraat te Kester. Ten aanschouwe van vele
aanwezigen, vele trouwe supporters van onze harmonie bovendien, werden, een uur lang,
vrolijke muzikale pareltjes rondgestrooid. Op 21 september, eenzelfde scenario, nu te
Leerbeek, bij de eersteling van Leerbeek Leeft. Aanleiding was de rommelmarkt, geboren
uit de samenwerking van diverse verenigingen, waarbij iedereen betrokken werd, onder een
meer dan zomerse zon, met ontspanning allerhande. Dank aan de organisatoren voor de
uitnodiging. Dank ook en heel bijzonder, aan dirigent en muzikanten om op beide vrije
zaterdagen zo talrijk propaganda te komen maken. Kan zo’n optreden ook nog wervend zijn
voor al wie ooit een muziekopleiding heeft gevolgd en voor wie die weg op wil gaan?

©Viviane Heuwelx
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Jaarmarkt Gooik

Ook op de Jaarmarkt te Gooik op zaterdag 28 september waren onze muzikanten aanwezig op
het hoge podium. Ook hun optreden in hoeve De Voghel is een traditie geworden. Was het
weer dit keer minder zonnig dan bij vorige edities, voor hen gelden steeds dezelfde spelregels:
genieten van de eigen muziek, zo volwaardig mogelijk ten gehore gebracht, opdat het publiek
zou voelen wat muziek betekenen kan, ook voor de toehoorder, ondanks regen en wind...

Op de agenda

11 november en Kerstmis

Traditioneel zijn dit twee plechtige momenten in het dorpse leven van Kester. Het zijn tevens
dwingende afspraken die onze harmonie jaar na jaar met volle inzet luisterrijk wil helpen
dragen. Decennialang reeds waren het hoogdagen die door alle inwoners werden gevierd,
zoals zij het van hun ouders hadden geleerd. Wie de barre oorlogsjaren had gekend en de
naweeén ervan, wou blijvend hulde brengen aan hen die in de strijd voorop moesten gaan,
soms ten koste van het eigen leven. De kerkelijke hoogdag van Kerstmis zou telkens weer een
jaar afsluiten, met of zonder de eigen sfeer die hem omringde. En ook dat feest was voor ieder
en voor elke familie een eigen hoogdag om nooit te missen. Wat het in 2019 zal worden, ligt
nog niet vast, noch burgerlijk, noch kerkelijk.

Het lenteconcert 2020

Op zaterdag 21 maart 2020 wordt in
’t Jagershof, Bruneaustraat 36 het
volgende lenteconcert van de
Koninklijke Fanfare Sint-Martinus
van Kester aangeboden. De
indrukwekkende prestaties van de
vorige jaren, steeds met stijgend
enthousiasme door het talrijke
publiek onthaald, willen dirigent en
muzikanten te allen prijze evenaren.
Maanden intense voorbereiding van
een nieuw programma nemen Zzij er
graag bij. Een gure herfst en een
harde winter zullen ze trotseren,
avond na avond, om op die 21 maart
een heerlijke lenteavond aan alle
aanwezigen aan te bieden. Beloofd!
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Alvast ook bedankt... al wie steunt en sponsort!

De subsidiérende overheden: Provincie Vlaams-Brabant en Gemeente Gooik

De parochie Sint-Martinus Kester, het Gild van het Paardenvolk en OKRA—Kester -
Michel Doomst, burgemeester - Simon De Boeck, eerste schepen, Bruneaustraat 42, Kester
(0494 81 30 62) - Magda Deridder-Hendrickx — Blankenberge - Inge Jacobs - Kester
Luc Gladiné, gewezen dirigent, Raoul Merckxstraat 31, 1755 Kester

De Knijf Drukkerij — Gooik, Edingsesteenweg 51 (02/532 44 37)

Bloemen ’t Heideroosje — Leerbeek, Edingsesteenweg 181 (02/532 12 86)

Remitrans — Internationaal transport — Molenstraat 14, Kester (054/31 77 90)
Garage—Carrosserie P. Christiaens — Leerbeek, Ninoofsesteenweg 105A (02/582 99 57)
A.D. Delhaize (Julien en Greta Schelck) — Edingsesteenweg 70, Gooik

N.V. Olympia — Herfelingen, Steenweg naar Asse 183 (054/56 64 23)

KBC-Bank Gooik-Leerbeek — 1755 Leerbeek, Edingsesteenweg 206 (02/531 11 00)
Peter Minnaert — schilderwerken, Bogaarden, Terheugenstraat 17 (02/356 03 00)
ALU-PVC Bellemans — Kester, Edingsesteenweg 315 (054/56 83 15)

Algemene Dakwerken VCS-De Gieter, Kester, Bruneaustraat 15

Natuursteen Decoster — Kester, Peverstraat 24 (054/56 84 71)

4 You (Kris Defrére) — 4youliedekerke.com — Stationsstraat 67, Liedekerke (053/682226)
M. Consult, Pure Wine — Guido Van Belle, Kesterweg 10, 1755 Kester (0478/210415)
Pierre Van Schepdael — Hollandstraat 10, 1755 Kester

Eva en Bruno Janssens — Stoffels , Raoul Merckxstraat 1, 1755 Kester

Michel Juwet, Patattestraat 21, 1755 Kester - Rufin Minner, 1760 Roosdaal

Dr. Peter Boeykens — 1755 Kester - Jos Walravens — Molenstraat 33, 1755 Kester
Herman en Rosita Dewit — Molenstraat 62, 1755 Kester

Nicolas Vankeerberghen — Kasteelbrakelsesteenweg 437, 1502 Lembeek

Bvba Vanden Daele — metaalbewerking, Kester, Zwaantje 37 (02/356 77 86)

Optiek Claes — Gooik, Edingsesteenweg 121C (02/532 15 81)

Apotheek Peggy De Pril — Kester, Edingsesteenweg 268 (054/56 76 67)
Verzekeringskantoor Solange Limbourg — Herne, Centrum 21 (02/396 20 21)
Veterinair Quadrant — Herfelingen, Steenweg naar Asse 144 (054/56 80 31)

Atelier Marleen (Marleen Van Hoegaerden) — Kester, Bruneaustraat 16 (0479/59 91 35)
CARBOO (Jelle Boon) — Kester, Bruneaustraat 16 (0472/94 77 41)

Jos De Geyter — tuinonderhoud...- Kester, Patattestraat 46A (054/246473)
Café-Feestzaal Jagershof — Kester, Bruneaustraat 36 (054/50 41 31)
Uitvaartverzorging Heymans, Edingsesteenweg 349, 1755 Kester (02/331 39 45)

Hoeve van het Waterblok, (familie Dekens) — Kester, Peverstraat 16 (054/56 60 33)
Gilbert Van de Ville - Kester, Bruneaustraat 6

Bvba Cochez — binnenhuisinrichting, Kester, Edingsesteenweg 301 (054/56 82 58)
Bakkerij Vansnick - Herfelingen, Sint-Niklaasstraat 11 (054/56 62 32)

Slagerij De Vits Traiteur - Leerbeek, Brusselstraat 10 (02/532 52 23)

’t Kippenhof — Gooik, Ninoofsesteenweg 53 (054/56 73 27)

en alle gulle sponsors, ook zij die wensen anoniem te blijven, alle steunende leden en de
vele abonnees van onze Naklanken, samen meer dan 300 gezinnen!

Wij vergeten evenmin in onze dank te betrekken zij die steeds bereid zijn hun handen
uit de mouwen te steken telkens de fanfare beroep doet op hun kracht, hun ervaring of
hun goede raad. Onmisbaar zijn jullie allemaal! Bedankt iedereen!
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Het Eetfestijn, ’t Eten van 't muziek...

De data waren al gekend, en bij menigeen ongetwijfeld al maanden geleden in de agenda
genoteerd: op zaterdag 26 en zondag 27 oktober 2019 worden allen uitgenodigd in het
Jagershof voor een smaakvol rendez-vous. Jaar na jaar worden op die dagen de meest
verfijnde gerechten door de fanfarefamilie op de tafel getoverd, keurig en vlotjes opgediend.
Wie het ooit eens heeft meegemaakt, zorgt er voor om ook nu weer present te zijn.
Gezelligheid is dan zelfs een bijkomende troef, die de jongste jaren leidde tot diverse
familiefeesten. Dit eetfestijn is tevens de gedroomde gelegenheid om de muzikanten te
ontmoeten in een andere hoedanigheid, om onze muziekvereniging financieel en moreel te
steunen, wat geen enkele vereniging kan missen. Maar ook is het een smaakvolle uitnodiging
om nieuw muzikaal talent te verleiden tot aansluiten bij de enthousiaste groep die ook morgen
met allure en talent muziek zal blijven brengen te Kester.

Concrete afspraak: zaal ’t Jagershof, Bruneaustraat 36 te Kester
op zaterdag 26 oktober: van 17u30 tot 21u30
op zondag 27 oktober: van 11u30 tot 15 uur

Allen welkom!



